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Voorganger:  ds. S. N.Noordland, Rotterdam 
Organist:  Cedrik Kerkdijk 
Lector:  Jan Korver 
 
Orgelspel 
 
Moment stilte en woord van welkom door 

kerkenraadslid  

Wij gaan staan  

 

Introïtus: ELB 167: 1 en 2 ‘Wees mijn 

vooruitzicht’.   

 

Bemoediging en groet   

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de  

                          Levende  

Allen:  die hemel en aarde gemaakt  

      heeft.  

Voorganger:  Hij blijft trouw tot in eeuwigheid, 

Allen:  en laat niet los waar Hij aan  

   begon.  

Voorganger: Genade voor jou en  

     vrede van God onze  

   Vader, 

  Door Jezus Christus, Zijn  

    Zoon, onze Heer, In de  

    verbondenheid met de   

   Heilige Geest.  

Allen:  Amen  

 

Wij gaan zitten 

Introductie op de dienst     

 

Liedboek 848: 1,3,4 en 5 ‘Al wat een mens te 

kennen zoekt’  

(op andere melodie ELB 203 ‘Amazing Grace’).   

 
Gebed om ontferming  
 

Voorganger: 
Voor U belijden wij almachtige God, en 
voor elkaar,  
dat wij gebroken mensen zijn, in een 
gebroken wereld.  
Wij maken elke dag brokken richting U,  
onze naaste, de schepping en onszelf.  
In plaats van wijs-zijn, zijn wij vaak 
eigenwijs.  
Daarnaast huist er ook gebrokenheid in 
onszelf.  
Door wat anderen zeiden en deden, 
door ziekte, of de pijn van de dood.  
 
In een moment van stilte leggen wij 
onze schuld en gebrokenheid voor U 
neer.  
 
Heer, wij bidden U, vanuit de grond van 
ons hart:  
Ontferm U over ons,  
vergeef ons onze schuld,  
omarm en héél ons.  
Vernieuw en heilig ons leven door Uw 
Heilige Geest.  
 

Wij bidden zingend in wisselzang : 
 
Liedboek 301K   
Wisselzang: I: voorganger    II: allen 
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Genadeverkondiging  
Voorganger:   

De almachtige en barmhartige God  
wil zich over je ontfermen.  
Jezus heeft al je zonden, eigenwijsheid en 
gebrokenheid  
in Zich opgenomen aan het kruis.  
Opdat jij ontlast, vergeven en geheeld  
door het leven mag gaan.  
Ga daarom heen in deze vrede!  

Allen: Wij danken en prijzen de Heer!  
 
 
Glorialied: Hemelhoog 589: 1 ‘Halleluja, eeuwig 

dank en ere’ (Oude liedboek, gezang 257) 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 

lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word' op aard' en in de hemel, Here, 

voor uw liefd' U toegebracht! 

Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 

uw gemeenschap, Geest van God, 

amen, zij ons eeuwig lot! 

 

Gebed   

Verhaal voor de kinderen ‘Wat is wijsheid?’  

Kinderlied: ‘Hé, luister mee’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBC

A)  

 

De kinderen gaan naar de kinderkerk  

 

Lezing OT:  1 Koningen 3 vers 1 – 15  (Door 

lector)  

 

Psalm 49: 1, 3 en 4 (DNP)  

Bewoners van de wereld, luister goed. 

Hoor alles wat ik je vertellen moet. 

Van hooggeplaatste tot gewone man, 

van rijke tot wie haast niets kopen kan, 

ik moet mijn wijze woorden aan je kwijt: 

mijn mond loopt over van diepzinnigheid. 

Spits bij mijn overpeinzingen je oren; 

bij citerspel laat ik mijn wijsheid horen. 

Weet dat het einde komt voor iedereen: 

dwaas of verstandig, eens gaan allen heen. 

Bezittingen met zorg bijeengebracht 

gaan over naar het volgende geslacht, 

al denkt de dwaas: mijn huis houdt altijd 

stand, 

en op mijn naam staan grote stukken land. 

Wie zonder inzicht zijn geluk blijft vieren 

vindt duisternis, vergaat zoals de dieren. 

Zo gaat het wie op eigen wijsheid bouwt, 

wie niet op God, maar op zichzelf 

vertrouwt: 

hij is een schaap dat ruw wordt weggeleid. 

De dood is als een hoeder die hem weidt. 

Wie eerlijk leeft, wordt bij het morgenlicht 

in eer hersteld en door God opgericht. 

Als Hij mij uit het dodenrijk komt halen 

zal Hij de losprijs voor mijn ziel betalen. 

 

Wij gaan uit eerbied voor het evangelie staan 
 
Voorganger:  Wij lezen de blijde boodschap. 
Allen:  Halleluja! 
 
Wij zingen: ‘Halleluja’ 
Liedboek 338b  

 
 

Evangelielezing:  Mattheus 7 vers 24 – 27 

(door lector) 

 

Wij zingen: ‘Halleluja’  
Liedboek 338b  

 
Je mag gaan zitten 
 

Uitleg en verkondiging ‘Een nieuwe regering’.   

 

Liedboek 313: 1, 2, 3 en 5 ‘Een rijke schat van 

wijsheid’.  

Je mag gaan staan  
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Geloofsbelijdenis  

Je mag gaan zitten  

 

Gebeden, moment stilte, Onze Vader  

Inzameling van de gaven  

 

Liedboek 849: 1 en 3 ‘Zoek de wegen van de 

wijsheid’  

(op andere melodie ELB 186a ‘Leid mij Heer o 

Machtig Heiland’, laatste zin is dubbel)  

Zoek de wegen van de wijsheid 

die de schepping dansend groet. 

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 

proef haar woorden, juist en goed. 

Wijsheid baant het pad naar vrede, 

doet ons voor wat liefde doet, 

doet ons voor wat liefde doet. 

Zuster wijsheid, kom en help ons, 

voed wie nieuw geboren wordt. 

Zielsvriendin en liefste naaste, 

wek het heilig licht in ons. 

Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 

om de aarde en om God, 

om de aarde en om God.  

 

Heenzending en zegen  

 

Gezongen amen  

 
Orgelspel 
Collecten: 
1 Voedselbank 
2 Exploitatie 
3 Steuncoll. 
 
Inkoop van grote hoeveelheden appelen, peren, 
aardappelen, wortelen e.d. zorgt er voor dat ook de 
klanten van de voedselbank hiervan gebruik 
kunnen maken. Maar dit geldt bijvoorbeeld ook 
voor toiletpapier en tandpasta. 

Daarom wordt hiervoor in deze tijd van het jaar 
een collecte gepland in de meeste kerken zodat 
door de inkoop van de grotere hoeveelheden een 
lagere prijs bedongen kan worden. 
Graag brengen wij deze collecte voor de 
Voedselbank Waalwijk onder uw aandacht. Helpt 
u mee? 
U kunt uw gave voor deze 1e collecte ook 
overmaken op het ibannummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding van 
Voedselbank. 
De 2e collecte is bestemd voor de Exploitatie en de 
3e collecte is de STEUNcollecte. 
 

     
 

Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid voor ontmoeting en 
gesprek onder het genot van koffie, 
thee of limonade 
 
 
Berichten voor de gemeente 
 
Bloemen 
Op 27 augustus gingen de bloemen als groet naar fam. 
J.A. Koenen. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 06 
83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  
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